
Titus Brandsma, heilige van deze tijd 

 

“Heiligheid is in ieder mens, ja in alles aanwezig”, was de overtuiging van Titus Brandsma. Want zo zei 

hij tegen zijn studenten: “Kan ik het helpen dat God in alle dingen getuigenis aflegt over zichzelf?“  

Bij mystiek denken we vaak aan bijzondere ervaringen maar het gaat juist om het leven van alledag, 

aldus Brandsma, die op 15 mei 2022 heilig werd verklaard door paus Franciscus.  

In haar boeiende inleiding voor het Spiritueel Cultureel Centrum op 29 april, vertelde Anne-Marie 

Bos, zuster-karmelietes en wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Titus Brandsma 

Instituut, voor de 25 aanwezigen, aan de hand van citaten en gebeurtenissen, wat Titus Brandsma 

betekende - en nog betekent -.   

Titus was een contemplatief mens maar ook actief in onderwijs en journalistiek. Vanwege zijn verzet 

tegen de Duitse bezetter, werd hij gearresteerd en verbleef in 1942 zes weken in Kamp Amersfoort, 

waar hij in een barak op goede vrijdag een indrukwekkende toespraak hield. In de verschillend 

kampen waar hij verbleef, is hij tot grote steun geweest voor veel mensen, of ze nu katholiek, 

protestant of ongelovig waren. In ieder mens zag Titus iets van God – het gaat er om hoe we leren 

kijken naar mensen -; zelfs zijn kampbewakers in Dachau benaderde Titus als mens – zijn 

kampgenoten konden dat moeilijk begrijpen -. Titus bleef met zijn beulen spreken want misschien 

konden zij toch in hun menselijkheid worden geraakt.  

In de discussie werd uiteraard het verband gelegd met de oorlogen van onze tijd – Oekraïene, 

Soedan. Ook in die geweldsituaties zijn er altijd kleine voorbeelden van menselijkheid. 
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